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Keren Cytter
Double Standard

Toen ik 10-12 jaar oud was wist ik niet van het bestaan van kunstenaars.

Als tiener wilde ik journalist worden; begin twintig werd ik kunstcriticus (bij een dagblad - Maariv) en
journalist (bij een financiéle krant - Globes), maar ik publiceerde ook zines en tekende, schilderde en
maakte video's. Na een tijdje werd ik ontslagen als kunstcriticus, en ik nam ontslag als journalist. Ik
publiceerde mijn eerste roman, in 2009 vertaald in het Engels met als titel "The Amazing True Story of
Moche Klinberg". 1k wilde schrijver worden, een romanschrijver. Mijn doel is betekenis te vinden in wat ik
doe en mijn werk te ontwikkelen en te verbeteren. Wat dat ook moge betekenen...

Mijn eerste solotentoonstelling in Europa was in het Stedelijk Bureau in Amsterdam, vlak na mijn studie
aan De Ateliers (2002-2004). Het zette niets in beweging. Niemand schreef erover en er gebeurde niets. Ik
was bang dat ik niets te doen zou hebben en terug zou (moeten) gaan naar Israél. Maar een half jaar later
kwam Nicolaus Schafhausen naar mijn atelier om te kijken of mijn werk geschikt zou zijn voor een
groepstentoonstelling. Ik werd niet gekozen, maar een paar maanden later bood hij me een
solotentoonstelling aan op alle verdiepingen van de Frankfurter Kunstverein (2005). Kort daarop stelde
Beatrix Ruf een tentoonstelling voor in de Kunsthalle Ziirich (2005). Ik schreef een nieuwe roman die beide
instellingen publiceerden als tentoonstellingscatalogus. Ik was erg bezorgd omdat ik nog geen galerie had
en niets had verkocht... Maar toen, na de tentoonstelling in Ziirich, bood Elisabeth Kaufmann aan om mijn
galerie te zijn. Maar ik had nog steeds niets verkocht en ik wist niet hoe ik de kost moest verdienen. Ze
stelde me voor een solopresentatie te doen in de jonge sectie van Art Basel (Art Statement). Ik won de prijs
van “beste stand” (2006) en sindsdien volgde de verkoop van mijn video's.

Vanaf dat moment kon ik mezelf onderhouden.

De grootste verandering was de verhuizing van Tel Aviv naar Amsterdam. Ik sprak niet zo goed Engels en
het was moeilijk om vrienden te maken. Toen ik naar Europa verhuisde, concentreerde ik me meer op
filmische structuren in mijn video's.

Bij mijn verhuis naar de V.S. leek het alsof ik naar een parallel universum ging: in plaats van de Europese
Unie waren er de Verenigde Staten en in plaats van mediterrane invloeden waren er Mexicaanse en Zuid-
Amerikaanse. Ik kon ook de taal van de mensen op straat verstaan, waardoor ik me minder geisoleerd
voelde. Het exotische van de Europese cinema was mijn comfortzone, en in de V.S. kreeg ik plots te maken
met dialogen die ik niet kon verbergen met ondertitels of een buitenlandse, raadselachtige sfeer.

In een van onze gesprekken zei je dat in de V.S., anders dan in Israél, viouwenhaat een meer
wijdverspreide vorm van discriminatie is dan racisme...

Ja, in de V.S. erkennen ze de periode niet waarin vrouwen geen mensenrechten hadden (geen stemrecht,
hun handtekening had geen wettelijke betekenis, ...) Ze geven er geen les over op scholen, alsof het geen
deel uitmaakt van hun geschiedenis. Als ze het over vrouwenrechten hebben, gaat het om het verzet van
vrouwen, maar ze vermelden er niet bij dat waar ze zich tegen verzetten systematische onderdrukking is.
Ze hebben nooit een vrouwelijke president gehad en vrouwen konden pas in 1920 gaan stemmen. In de V.S.
hebben mannen de volledige titel van mens, terwijl vrouwen een soort 'side kick of humanity’ zijn.

Zo stel je de vrouw ook voor in uw film Object...
Ja, misogynie of vrouwenhaat is een specifiek thema in dit werk. Maar niet in mijn werk in het algemeen. Ik
heb liever geen terugkerende thema's in mijn werk (hoewel ik ze buiten mijn wil om misschien wel heb).



Object (2016) verkent verschillende actuele maatschappelijke thema's. Menselijk gedrag, liefde, seks,
macht, geweld en moord komen allemaal tot uiting in een fictieve wereld. Keren Cytter creéert deze
wereld door middel van een absurde verhaallijn waarbij de chronologie van de sequenties de kijker
geen houvast biedt.

De film bestaat uit negen delen, die elk de personages situeren binnen de onmiddellijke omgeving
van een huis. De dialogen verwijzen naar eerdere scenes en herhalen zich. Sommige objecten, zoals
de fles wodka, de lippenstift, het naakte en halfnaakte lichaam vormen een soort leidmotief doorheen
de ganse film. Het scenario is verdeeld over vier personages: twee broers en een koppel. Ze worden
alleen genoemd via bijnamen zoals "the psycho". Met uitzondering van de vrouw, die steeds
onderdanig blijft en gereduceerd wordt tot seksueel object en/of bedienster, verschuiven de
verhoudingen tussen de personages en de rollen die zij aannemen in de loop van het verhaal.

Cytters statische filmstijl toont het samenspel tussen aanwezigheid en afwezigheid. Op de
aanwezigheid van een personage buiten beeld wordt soms gezinspeeld door zichtbare personages of
door middel van geluid. Buiten het beeldkader gaat de verhaallijn echter door. Door de ramen kan de
kijker de actie waarnemen die zich buitenshuis afspeelt. Object toont een kakofonie van
betekenislagen die verwarring en ongemak met zich meebrengt. De pornografische elementen in
Object zijn humoristisch, maar toch...

Ik gebruik zeer zelden found footage. Bijna alles is vooraf uitgeschreven. In Object wilde ik dat elk shot
iets ondraaglijks/moeilijks had om naar te kijken. Penissen tonen was vaak de makkelijkste keuze, maar
in tegenstelling tot bij echte porno zijn geen van de penissen in erectie. In Object wilde ik dat het
acteren deels werd opgebouwd met poseren. De camera beweegt niet, dus de acteurs bewegen in het
kader in plaats van dat de camera in- en uitzoomt. Het acteren houdt het midden tussen traditioneel
acteren en een "presentatie”.

Je tekeningen zijn bijna het tegenovergestelde van je videowerk. Ze zien er vredig en rustig uit, in
tegenstelling tot je films die vaak gewelddadige elementen, woede, pijn en conflicten bevatten. Hoe
maak je beslissingen in wat je tekent?

Ja, ik ben het ermee eens dat ze heel anders zijn dan mijn video's. Ik teken wat me omringt, maar geen
mensen. Meestal doe ik het voor mezelf, terwijl ik naar series kijk met veel voice-overs en dialogen, zodat
je niet naar het scherm hoeft te kijken.

De blauwe tekeningen zijn als een kalender, ze tonen de interieurs waar ik op dat moment woon, delen
van kledij, mijn schoenen, mijn kat. Ik teken al heel lang. Toen ik video's begon te tonen ben ik gestopt,
totdat ik iemand ontmoette die zei dat hij me bewonderde omdat ik maar één discipline deed (namelijk
video). Toen ben ik mijn tekeningen gaan tonen.

Voor mij is slechts één ding doen te simpel!
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